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Het TUA-huis

De TUA biedt een thuis aan de gereformeerde
theologie en aan allen die haar beoefenen
of bezig zijn dat te leren. Zij ‘'wonen’ als het
ware in de TUA. Een nog altijd onvervuld
verlangen van ons is om ook in letterlijke
zin 'inwoning' aan te kunnen bieden aan
studenten en wetenschappers. Wat zou
het geweldig zijn als gasten vanuit het
buitenland, die voor een wat langere tijd
aan de TUA studeren of colleges geven,
gezamenlijk onderdak kunnen krijgen met
bijvoorbeeld studenten. Mocht u op dit
vlak tips of ideeén voor ons hebben, dan
horen we dat graag!

Maar ‘wonen aan de TUA' gaat over meer
dan alleen huisvesting. We vatten het ook
figuurlijk op. Wij allemaal hebben namelijk
een soort raamwerk dat we gebruiken voor
ons denken, of we ons daar nu van bewust
zijn of niet. De leer van hoe wij kennis
vergaren (epistemologie) gaat daarover.
Ook de TUA heeft een stevig raamwerk:
het denken van de gereformeerde theologie,
samengevat in onze belijdenissen. Binnen
dat raamwerk interpreteren we wat we
waarnemen, zichtbaar of hoorbaar. Vanuit
dit raam hebben we een geweldig uitzicht!

b

In Psalm 27:4 lezen we ook iets over wonen:
‘Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,
dat zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het
huis van de HEERE, al de dagen van mijn
leven, om de lieflijkheid van de HEERE te
aanschouwen en te onderzoeken in Zijn
tempel.” Hier hoor je dat het niet maar
over ‘objectieve’ kennis gaat, maar om heel
persoonlijke kennis. Wonen in het huis van
de HEERE om daar de aantrekkelijkheid te
ontdekken van wie Hij is als de drie-enige
God. ‘Wonen en theologie’' en daarom ook
‘wonen en de TUA' zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden!

‘Hoe lieflijk straalt Zijn schoonheid van
omhoog. Hier weidt mijn ziel met een
verwonderd oog.’

In ons TUA-huis gaat iemand na 46 jaar de
universiteit verlaten: universiteitssecretaris
Wilma van der Zande gaat met pensioen.
Verderop in dit nummer kunt u daar meer
over lezen. We willen met z'n allen — met
u en jullie allemaal — haar een onvergetelijk
uitgeleide geven!

Prof. dr. M.J. Kater, rector
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Jezus de Vredevorst | iesiez2soe

Vrede op aarde. Het zal deze Kerst
weer uit veel monden klinken.
Vrede op aarde, in de mensen een
welbehagen. Een prachtig lied op
onze lippen, maar tegelijk zo ver
van de realiteit. Het rommelt in de
wereld, er is dreiging van oorlog.
Ook in Nederland neemt de pola-
risatie toe. Mensen staan in steeds
scherpere bewoordingen tegen
elkaar op. En in de kerk is het niet
anders. Er wordt een soms verbe-
ten strijd geleverd om het eigen
gelijk, waar kwetsbare mensen het
slachtoffer van worden. Ik spreek
zelfs regelmatig mensen die niet
meer naar de kerk durven, van-
wege de kwetsende woorden die
over hen zijn uitgesproken. Wie
gelooft er nog in vrede?

En dan is daar de belofte van de
Vredevorst. Jesaja schrijft deze
woorden in een tijd die wel wat
lijkt op de onze. Toen Achaz
koning werd, was Juda nog een
redelijk welvarend land, maar die

TUA Connect is het relatiemagazine
van de Theologische Universiteit
Apeldoorn. Het magazine wordt
kosteloos toegezonden aan alle
leden van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken, overige relaties
en geinteresseerden.

Steun ons!

welvaart brokkelt snel af door
dreiging van oorlog en verkeer-
de politieke keuzes. Uit angst
voor het noordrijk sluit Juda een
slimme politieke alliantie, die in
eerste instantie redding lijkt te
brengen. Maar de sluwe wordt
gevangen in zijn eigen net. Het
bondgenootschap zal Juda uit-
eindelijk in groot onheil storten.
Moedeloosheid regeert.

Tegen deze achtergrond klinkt de
belofte van vrede. Niet een vrede
die het resultaat is van onderhan-
delingen, waarbij de vechtende
partijen door verstandige mensen
onder druk gezet worden om
compromissen te sluiten. Niet
een vrede die begint bij mensen
die denken het gelijk aan hun
zijde te hebben. Nee, het zijn de
mensen in het noordrijk die het
schitterende licht mogen zien, de
landstreek van de heidenen, waar
God vergeten was, waarmee de
ellende begon. De mensen die
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wij als de boosdoeners zouden
aanwijzen, die hun duisternis aan
zichzelf te danken hebben. Voor
hen komt de Vredevorst.

Het vrederijk begint dus niet daar
waar wij het zouden verwachten.
Dat maakt de boodschap van
Jezus ook zo moeilijk te verte-
ren. Ik las onlangs De weg van
vrede van Stefan Paas en hij ver-
woordde het zo: De Vredevorst
brengt meer vrede dan wij door-
gaans comfortabel vinden. In de
profetische gedichten wordt een
vrederijk geschetst waarin men-
sen meedoen die ver buiten onze
comfortzone vallen. Vijanden,
armen, prostituees en landverra-
ders, mensen van andere religies,
mensen die je onderdrukt hebben
en vervolgd. Zelfs giftige slangen
en leeuwen zijn van de partij.

Jezus verzoent ons niet alleen
met God. Aan het kruis worden
we ook verzoend met elkaar. Het

Elly van Wenum-Kroon

3 oktober 1975
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MEDITATIE

een is niet los verkrijgbaar van
het ander. Als we zingen

van vrede, dan zingen we ook
van onderlinge verzoening.

En dan gaat het niet om elkaar
verdragen, terwijl je je eigen gelijk
koestert, maar om samen, bijeen-
gebracht door de Vredevorst,
het feest van de vrede te vieren.

Agenda

19 december 2025

15.00 uur

Afscheidsbijeenkomst Wilma van
der Zande-de Roo. ledereen die
haar kent of gekend heeft, is van
harte welkom bij de bijeenkomst
en de receptie daarna!

9 februari 2026
Start academische leeskring rond
Oliver O'Donovan.

23 februari en 20 april 2026
20.00 uur

Online informatiebijeenkomst
deeltijdmaster Herbronning
Gereformeerde Theologie. Aan-
melden via studieadvies@tua.nl

27 februari 2026

15.00 uur

Inauguratie prof. dr. A. van den Os,
hoogleraar Nieuwe Testament.

4 maart en 29 april 2026
Meeloopdag deeltijdmaster
Herbronning Gereformeerde
Theologie. Aanmelden via
studieadvies@tua.nl

6 maart 2026

14.00-21.00 uur

TUA-dag rondom het thema
‘Wandelen met God'. ledereen die
zich verbonden weet met de TUA
is van harte welkom om de middag
en/of avond bij te wonen. Tussen-
door wordt u een maaltijd aan-
geboden. Aanmelden kan via het
aanmeldformulier op www.tua.nl

26 maart 2026
Symposium ‘Wanhoop en
suicidaliteit - een hoopvol
perspectief’.

Activiteiten vinden plaats Deo
volente. Meer informatie over
deze en andere bijeenkomsten
in de agenda op www.tua.nl.




Een multitaskende student

Tijdens de colleges las hij De Wekker. In zijn vrije tijd gaf hij
godsdienst op een middelbare school. Thuis speelde hij Risk
met medestudenten. Toch wist ds. Stoffer Otten (71) zijn
theologiestudie in vijf jaar af te ronden.

Al jaren voordat hij aan de TUA
ging studeren, had Otten het
verlangen om meer van de Bijbel
te weten. Hij ging studeren aan
een Bijbelschool in Brussel en
haalde zijn vwo-diploma via
een avondschool in Den Haag.
Zijn verlangen groeide uit tot
een verlangen om predikant
te worden binnen de CGK.

In 1980 werd hij toegelaten
tot de predikantsopleiding.

De colleges waren vormend qua
kennis en vaardigheden, blikt ds.
Otten terug, maar de praktijk
bleef daarbij voor hem heel be-
langrijk. Dat bleek ook wel: naast
zijn studie gaf hij godsdienstles
op een middelbare school, hielp
hij mee met het opzetten van de
zondagsschool in de Apeldoornse
Barnabaskerk, deed mee met kin-
derclubwerk onder Marokkaanse
kinderen, het organiseren van een
vakantiebijbelweek en ga zo maar
door. En ondertussen werd hij ook
nog vader. Als zijn vrouw Jan-
neke, die verpleegkundige was,
moest werken, wandelde Stoffer
met zijn dochter in de draagbuidel
of de buggy door park Berg en
Bos of op de Soerense Heide. Als
boerenzoon genoot hij ervan om
veel buiten te zijn.

Vechten geleerd

‘Tijdens de colleges zat ik meestal
achteraan. Ik nam dan de lessen
door die ik nog moest geven of
las in De Wekker of het Kerkblad
voor het Noorden. Men zegt dat
ds. J.H. Velema dat ook deed

Burgerlijke staat:

Kinderen:

Studieperiode aan de TUA:
Standplaatsen:

tijdens vergaderingen van de Ge-
nerale Synode, dus ik bevond me
in goed christelijk-gereformeerd
gezelschap. Ik was eigenlijk altijd
aan het multitasken, en zo is het
bij mij ook altijd gebleven.’

De studenten deelden zich min
of meer op in groepen. Het
Nederlands-gereformeerde deel
volgde voor een deel een eigen
route, maar tijdens de koffie-
pauzes zaten de overige studen-
ten vaak ook over verschillende
groepen verspreid, elk met een
andere ligging. ‘We hebben dat
wel eens wat proberen te door-
breken, maar dat lukte tot ons
verdriet niet of nauwelijks.’

Het echtpaar Stoffer woonde
samen met de latere dominee
Gert van der Linden en diens
vrouw Bets aan de Cederlaan in
Apeldoorn. Menig student wist
de weg daar naartoe te vinden
voor koffie, gezelligheid, goede
gesprekken of het
spelen van een
spel. ‘Omdat we
toch wat klein
behuisd waren,
moest het spel Risk op de vloer
worden gespeeld. Fanatiek
werden er werelden veroverd
of verloren. Daar hebben onze
dominees het vechten geleerd.’

Meneer Brouwer was in die

tijd de conciérge en fungeerde
behalve voor het leveren van
hand- en spandiensten als wijs
raadsman. ‘lk preekte als student

‘Sint begroette prof. Van
Genderen welgemeend met
“Goedendag, collega!"’

MIJN STUDENTENTID

Stoffer Otten als student, samen met zijn vrouw Janneke.

eens in Apeldoorn-Zuid, waar hij
lid was. Hij gaf mij daarna de tip:
“Je moet je preek omdraaien!
Dus eerst je tweede punt en dan
het eerste.” Dat deed ik, en het
werd een groot succes. Er volgde
later zelfs een beroep uit door
de CGK in Winschoten!'

Zware dominees

Meeleven en belangstelling
waren er overigens ook van

de kant van de hoogleraren en
docenten. ‘Tijdens de pauzes
waren we allemaal in de mensa
(kantine), voorzien van koffie en
een rondo door mevrouw Vliek,
de koffiedame. Mogelijk zijn we
daardoor allemaal “zware do-
minees” ge-
worden, maar
dat terzijde.
Hoogleraren
en docenten
mengden zich onder de studen-
ten en waren heel aanspreek-
baar. Soms werd er nagepraat
over het gegeven college, soms
over ervaringen in de kerken en
soms waren er ook persoonlijke
ontboezemingen over en weer.’

Naar anekdotes uit zijn studenten-
tijd hoeft ds. Otten niet te zoeken.
‘Met Sinterklaas hadden we een

Paspoort
Naam: Stoffer Otten
Geboren: 29 november 1954

Getrouwd met Janneke

van de studenten uitgedost als
Sint, inclusief mijter en staf, en hij
ging zo "“de school” in. Plechtig
stapte bisschop Sint door de
gangen en toen passeerde prof.
Van Genderen. Sint begroette
hem welgemeend met
“Goedendag, collega!” Er volgde
een minzaam glimlachje en Van
Genderen spoedde zich haastig
verder, alsof de inquisitie hem
op de hielen zat.'

Ook heeft hij nog een waar-
derend woord voor de rol van
Wilma van der Zande, die elders
in dit nummer van Connect
geinterviewd wordt vanwege
haar aanstaande vertrek van de
TUA. 'Zij zorgde ervoor dat de
boel niet in het honderd liep. Je
kon altijd bij haar terecht voor
vragen en hulp. Ondertussen
deelden we dan ons leven. Wij
leefden mee met haar toen zij
trouwde en zij leefde mee met
mijn tentamens en wanneer er
bij ons weer een kind geboren
was. Wilma... ons aller moeder!'

Ds. Otten: ‘Mijn wens is dat de
TUA een vaste reformatorische
burcht is en blijft, maar ook een
ruimte met de vensters open
naar buiten.’

zes kinderen (excl. pleegkinderen), zestien kleinkinderen
1980-1985
Winschoten (1985-1992), Rotterdam-Zuid (1992-2005), Assen (2005-2015),

Papendrecht (2015-2021). Op 1 april 2021 ging ds. Otten met emeritaat.



ONDER DE LOEP

Achter de schermen

Op de TUA gebeurt een hoop. In TUA Connect lees je vaak over het academische werk: de colleges die
worden gegeven, de hoogleraren die lesgeven, de verschillende vakgebieden waarin onderzoek wordt
gedaan. Logisch ook — we zijn tenslotte een universiteit, en onderwijs en onderzoek vormen de kern van
onze bezigheden. Maar om dat allemaal mogelijk te maken, gebeurt er achter de schermen minstens
zoveel. In de vorige TUA Connect interviewden we bijvoorbeeld Giulio Bastiani, onze beheerder, die een
grote verantwoordelijkheid draagt voor het reilen en zeilen van ‘de school’ aan het Wilhelminapark. In
deze aflevering van de rubriek ‘Onder de loep’ nemen we u en jou mee voor een kijkje achter de schermen
van de universiteit. Dat doen we aan de hand van een paar foto's. Zo brengen we de TUA in beeld!

Het personeel

We trappen af met deze groepsfoto: het OOP, oftewel het
onderwijsondersteunend personeel. Dit zijn de mensen die
de TUA - letterlijk én figuurlijk — draaiende houden. Of het
nu gaat om facilitaire zaken, communicatie, administratie of
studieadvies, om de bibliotheek, PR en studentwerving, of
om de beleidsmedewerkers die de onderwijs- en onderzoeks-
kwaliteit bewaken - allemaal dragen ze hun steentje bij aan
het universiteitsleven op de TUA.

Eén keer per jaar trekt het personeel eropuit voor een uitje. Dan
verlaten we wel even Apeldoorn, maar niet de theologie! Dit jaar
ging de reis naar Miinster. We bezochten de theologische faculteit,
kregen een rondleiding door de stad én door het stadsmuseum.
Op deze foto staan we voor de zaal waar ooit de Vrede van
Miinster werd ondertekend — een stukje kerk- én wereldgeschiedenis.

Ceremonieel

Bij een universiteit hoort ook een flinke portie ceremonie:
toga's, baretten, processies, oorkonden, een pedel en natuurlijk
een pedelstaf. Het cortége is de stoet die (in toga) de aula
binnenkomt. De pedel — zeg maar de ceremoniemeester —
loopt met de staf voorop en kondigt het cortége aan. Zodra
dat gebeurt, gaat iedereen staan en trekt de senaat plechtig
de zaal in: klaar voor de opening van het academisch jaar of
een promotieplechtigheid.

Maar achter die plechtigheden schuilt meer dan je denkt.
Wist u dat de toga's van de hoogleraren speciaal op maat
worden gemaakt? Ze hangen gewoon op de TUA, netjes in
een togakast, met de baretten keurig op rekken ernaast. Af en
toe moeten ze trouwens vervangen of gerepareerd worden —
onlangs ontdekten we in de toga van een van de hoogleraren
een stel mottengaten. En wist u dat de promotiebullen voor
promovendi met de hand worden gekalligrafeerd?



Studentendrukte

Wie het nieuws rond de TUA een beetje heeft gevolgd, weet
het al: onze universiteit mocht de laatste paar jaar veel nieuwe
studenten verwelkomen. En daar zijn we ontzettend dankbaar
voor! Maar meer studenten betekent ook: meer drukte. En dat
merken we op allerlei manieren. Neem de mensa (kantine),
bijvoorbeeld. In de pauzes is het er drukker dan ooit — maar
gelukkig niet minder gezellig.
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Ook praktisch gezien vraagt het wat aanpassing. Bas Brunsveld,
onze administratieve alleskunner, moest het aantal postvakken
bijna verdubbelen. En wat dacht je van de colleges? De groepen
zijn groter geworden, maar juist bij de TUA vinden we per-
soonlijke aandacht belangrijk. Theologie studeren is immers
geen massaproductie, maar samen nadenken over diepe vragen.
Daarom zijn bij modules waarin persoonlijke begeleiding nodig
is — denk aan de talen — de grote groepen opgesplitst. Master-
studenten helpen daarbij mee tijdens de colleges en geven
ook bijles. Op de foto zie je bijvoorbeeld Reinier Groenendijk,
masterstudent, die bijles Hebreeuws geeft.
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Ook PR hoort bij het werk van de TUA. We willen zichtbaar zijn — Over boeken gesproken... een tijd geleden had de universiteit last
op scholen, in kerken, in de media en online. Op deze foto zie je van wateroverlast. Helaas werden daardoor ook boeken in de kel-
een van die PR-momenten: een mailingactie. Stapels brieven met der aangetast. Gelukkig kwamen er vrijwilligers in actie — onder wie
posters en flyers liggen klaar voor verzending naar scholen en kerken.  Martin, die u op de foto ziet — om de boeken te redden. Wekenlang
En geloof ons: daar komt meer bij kijken dan u denkt! Hans Bulten werd er zorgvuldig geboend, gedroogd en gered. Een hele klus,
en Twan Rebel zijn hier druk in de weer met de printer om de maar met liefde gedaan.

juiste etiketten uit te printen.

Boeken zijn er op de TUA in overvloed! Gelukkig zijn er de biblio- Studenten doen ook mee aan allerlei activiteiten buiten de colle-
theekmedewerkers, die de bibliotheek draaiende houden. Met dit gezalen. Julian en Minne zijn hier druk bezig met de voorbereiding
boekenkarretje zorgen ze ervoor dat alles weer netjes op zijn plaats  van een avond van PFSAR, onze studentenvereniging.

belandt. En wist u dat er in diezelfde bibliotheek, goed achter slot

en grendel, twee unieke stripalbums liggen?



ACTUALITEITEN

Wilma in 1993, samen met de hoogleraren Van Genderen, Oosterhoff, Velema, Van 't Spijker (met rectorsketen), De Vuyst, Peels en Maris.

Na 46 jaar verlaat Wilma van der Zande de TUA

Wat in 1979 begon met een kaartenbak en een studentenalbum, eindigt ruim 46 jaar later
met een ‘papierschuiverij waar je koud van wordt’. Universiteitssecretaris Wilma van der Zande,
bijna 67 jaar, gaat deze maand met pensioen en heeft veel zien veranderen op ‘de school'.
Maar wat in al die jaren niet veranderde: de afhankelijkheid van God.

Behalve universiteitssecretaris is Wilma ook studieadviseur en student-
begeleider. In deze rollen heeft ze onzegbaar veel werk verzet en
heel veel studenten meegemaakt. De studenten uit haar begintijd zijn
inmiddels alweer met emeritaat. Wat is er in die tussentijd allemaal
veranderd aan de TUA? ‘Het was compleet anders dan nu. Er was bij-
voorbeeld alleen een kaartenbakje waarin van elke student een kaart
stond met pasfoto, naam en in welk studiejaar hij
zat, er was een album om studenten in te schrijven,
dat we overigens nog steeds gebruiken, en er was
een adreslijst. Meer was er niet qua administratie.
Er was geen studentvolgsysteem of centrale cijfer-
administratie. Ook was er geen archief, we hadden
alleen de oude jaarboekijes van de CGK waar alle studenten in stonden.
Dat is nu ondenkbaar!" Er was in Wilma's begintijd ook veel minder
bemoeienis vanuit de overheid. Zo vonden er bijvoorbeeld geen
onderwijs- of onderzoeksvisitaties plaats.

Wilma had gesolliciteerd op de functie van receptioniste/telefoniste.
Deze functie werd nodig omdat er best veel studenten waren, rond
de 120 voltijders, en daar zat ook groei in. Daarom moest er wat
meer structuur komen in de ondersteuning van het onderwijs.
‘Het was echt pionieren’, vertelt Wilma. Haar allereerste opdracht

“"Here God, hier hebt
U de hele zooi, want
ik kan er niks mee"

op 16 augustus 1979 was om brieven te schrijven aan de toen
nieuwe studenten met een uitnodiging voor een korte introductie-
cursus Hebreeuws. ‘En alle uitgaande post moest ik bijschrijven
in een postboek dat door de conciérge gekocht moest worden.’
Er was echter een probleem: er was geen bureau voor Wilma.
En veel collega’s waren er ook niet, afgezien van de conciérge,
hoogleraren en docenten. Er was bijvoorbeeld
geen vaste medewerker voor de bibliotheek.

De uitleen van boeken werd bijgehouden door
meneer Brouwer, de conciérge, volgens een
vernuftig systeem dat per boek uit drie kaarten
bestond: één kaart kwam op de lege plek van
het boek, één in een kaartenbak en één nam de student mee.
Prof. Van Genderen fungeerde als officiéle bibliothecaris. In de
praktijk had hij thuis erg veel boeken van de TUA liggen, zodat
voor de grap door studenten een keer een bord in zijn tuin werd
gezet dat zijn huis een dependance was van de TUA-bibliotheek.
Een bureau voor Wilma kwam er overigens gelukkig alsnog.

Hobby
Wilma: ‘'lk heb in die beginjaren kilometers collegedictaten getypt,
dus de stof die docenten in hun colleges behandelden. Ze hadden



die collegestof met de hand geschreven of ingesproken via een
dicteerapparaat. Eigenlijk lazen ze tijdens de colleges veel uit eigen
werk voor. Dat is nu verdwenen, maar de oude dictaten hebben
we bewaard in het archief. Ze zijn van historische waarde.’

Prof. Van Genderen was toen Wilma kwam, naast bibliothecaris
ook studieadviseur, wat betekende dat hij contact onderhield met
de IB-groep, de voorloper van DUO. Dat hield vooral in dat hij
moest doorgeven of een student studievertraging had of niet en zo
ja, of daar een goede reden voor was. Dat had dan weer gevolgen
voor diens studiefinanciering. Prof. Peels nam deze taak van hem
over en ‘van lieverlee ben ik dat weer van hem gaan overnemen en
ben ik al vrij snel mee gaan doen met bijvoorbeeld curriculumherzie-
ningen. Ook groeide op een gegeven moment de noodzaak om de
studenten naast begeleiding bij de studie ook meer
op de persoonsvorming gerichte begeleiding te
geven. Daarvoor ben ik een supervisie- en coachings-
opleiding gaan doen.’

Ook in haar rol als universiteitssecretaris groeide ze. Wilma kreeg
steeds meer taken toegeschoven. Zo vroegen de hoogleraren
bijvoorbeeld of ze hun vergaderingen wilde notuleren.

Hoe ze al die taken deed in 40 uur per week? ‘In het begin ging dat
makkelijk, ik ben hier altijd voltijder geweest. Het lukte prima tussen
half 9 en half 5. Maar het werk nam enorm toe. Het gaat er dan om
prioriteiten te stellen, de dingen gewoon één voor één te doen en te
aanvaarden dat je niet alles zo goed kunt doen als je zou willen. Dat
vind ik wel lastig hoor! Ik ga ook vaak 's avonds en in het weekend
door. Daar heb ik geen moeite mee. Ik vind mijn werk leuk en zie die
extra uren ook als vrijwilligerswerk.’

Het apennootje van prof. Oosterhoff

De TUA zag er in Wilma's beginjaren dus heel anders uit dan nu.
Ze maakte ook diverse verbouwingen en uitbreidingen mee. Voordat
zij kwam, woonde de conciérge in het pand en gaf door een luikje
koffie aan de geduldig in een rij op hun beurt wachtende studenten.
Maar hoe de TUA ook groeide en veranderde, Wilma bleef altijd
spreken over ‘de school'. ‘Zo werd er vanaf 1894 al over gesproken.
Later werd het “hogeschool” en in 1989 “universiteit”, maar voor
mij is het altijd “de school” gebleven. '

Wilma vindt niet dat vroeger alles beter was op de TUA. ‘Dat is gewoon
niet waar. Elke tijd heeft zijn eigen vragen en zijn eigen dingen die
belangrijk en nodig zijn." De motivatie voor de studie theologie is nog

“Wees een beetje
mild voor elkaar"
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altijd de wens om dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Wel valt het
haar op dat de studenten van nu misschien wel minder geestelijke
bagage hebben dan vroeger en meer behoefte hebben aan die
persoonlijke geestelijke vorming. ‘Misschien was dat vroeger ook wel
nodig, maar nu is er veel meer aandacht voor.” Ook lijkt het allemaal
wat individualistischer geworden en zijn er meer oudere studenten.
‘Vroeger waren bijna alle studenten lid van de studentenvereniging
PFSAR, waar je naast sociale vaardigheden veel geestelijke bagage
meekreeg en leerde debatteren. Nu is het aantal studenten dat bij
PFSAR zit helaas klein.’

Toen Wilma begon aan de TUA, was het de tijd van de hoogleraren
Oosterhoff, Velema, Van Genderen, Van 't Spijker en Versteeg.

Ze had veel met hen te maken en kende hun (eigen)aardigheden.
‘Van Genderen moest je nooit wat vragen voordat hij
college had gegeven. Dan was hij namelijk te sterk
op zijn les geconcentreerd. Velema moest je bij de
achterdeur opwachten en keihard met hem meehollen
en dan je vragen stellen.” Ook met prof. Oosterhoff
had ze het te stellen. 'Hij kreeg op zijn tachtigste een computer,
waarop hij zijn Jeremia-commentaar schreef. Maar die computer liep
af en toe vast. Dan had je nog één kans om je document te redden
door een bestandsnaam in te typen. Hij typte dan altijd “apennootje”
in, waarna hij naar de school belde: “Wilma, ik heb weer een apen-
nootje!”, en dan ging ik op mijn fiets naar de Bosweg om dat bestand
weer tevoorschijn te toveren. Op het laatst gebeurde dat wel een paar
keer per week.’

‘De school is van God’

Terugkijkend is ze vooral ontzettend dankbaar dat God haar op deze
plek heeft gezet. ‘Dat ik hier mocht werken en daar de gezondheid
voor kreeg. Ik ben dankbaar voor al die collega’'s en studenten met
wie en voor wie ik mocht werken.” Of er ook wel eens moeilijke dingen
waren? 'O, er zijn vast momenten geweest, maar die vergeet ik
weer. Ik heb twee oren: een waar alles in gaat en een waar alles uit
gaat. Er zijn best wel periodes van gedoe geweest. Dat verschillende
partijen bij je komen met hun verhaal. Maar dat heb je overal, denk
ik. Het is nergens alleen maar rozengeur en maneschijn.’

Voor de TUA hoopt ze dat de universiteit zich altijd afhankelijk blijft
weten van God. 'Je moet nooit denken dat je het zelf kunt. De
school is van God, zoals de Kerk van Hem is. In die afhankelijkheid
heb ik mijn werk ook altijd willen doen. Ik heb vaak gedacht: “Dit
kan ik niet, hier bak ik niks van. Here God, hier hebt U de hele zooi,
want ik kan er niks mee.” Maar Hij laat niet los en geeft dan ook
wat je nodig hebt.’

Wilma wordt opgevolgd door drie personen. Hen wil ze meegegeven:
‘Wees dankbaar dat je hier mag dienen. Geniet van je werk. Ga lekker
door. En weet dat het een voorrecht is om op deze plek te mogen
werken binnen Gods Koninkrijk. Doe je werk in afhankelijkheid van
God, voor Hem en samen met het team. En wees een beetje mild
voor elkaar, voor de studenten en jezelf.'

Afscheidsbijeenkomst
Op 19 december om 15.00 uur staat Wilma's afscheidsbij-

eenkomst gepland. ledereen die haar kent of gekend heeft, is
van harte welkom bij deze bijeenkomst en de receptie daarnal
Gaag vooraf even aanmelden via www.tua.nl.
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TUA doet mee aan project ‘Een Slimmer Collegejaar’

Sinds 2022 wordt er binnen de TUA gewerkt aan het project ‘Een Slimmer Collegejaar’ (5C)J).

Dit is een project van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met als doel de

werkdruk voor studenten en docenten te verminderen. In totaal doen er vijftien universiteiten
en één hogeschool mee met dit project, waaronder dus de TUA.

Voor ons kwam dit project op een heel mooi moment. De opleidings-
commissie van de TUA - dat is de commissie die zich bezighoudt
met alles rondom het onderwijs — was in 2021-2022 juist bezig
met het thema ‘werkdruk’. Uit evaluaties en gesprekken was
namelijk gebleken dat veel studenten een (te) hoge werkdruk
ervoeren. Toen de opleidingscommissie zich bezon op oplossingen
hiervoor, deed de mogelijkheid zich voor mee te doen met

‘Een Slimmer Collegejaar’.

Het ministerie startte dit project omdat er in het hoger onderwijs breed
behoefte bleek aan meer ‘'rust en ruimte’ in het collegejaar, dat als te
lang en te vol werd ervaren. Het project biedt onderwijsinstellingen
financiering om via pilots te verkennen wat hieraan te doen is.

Minder onderwerpen tegelijk

Binnen de TUA bleken er verschillende oorzaken
te zijn voor de hoge werkdruk. Een belang-
rijke factor was de opzet van het studie-
programma, waarbij studenten tot wel zes
verschillende modules per periode volgden.
Zij moesten hun aandacht dus verdelen over
diverse onderwerpen en vakgebieden. Een
andere factor was de indeling van het colle-
gejaar, dat nauwelijks echte pauzemomenten
(vakanties) kende.

De zogenaamde 'SCJ-commissie’ is hiermee aan de slag gegaan.
De belangrijkste oplossingsrichting ligt in een herindeling van het
studieprogramma, in eerste instantie van de bachelor (de eerste
drie studiejaren). In plaats van zes relatief kleine modules zijn er
in het vernieuwde programma per periode maximaal vier grotere
modules — dat wil zeggen: modules waar meer studie-uren voor
staan. Daardoor zijn studenten met minder onderwerpen tegelijk
bezig en kunnen ze dus meer focus aanbrengen in hun studie.
Bijkomend voordeel is dat grotere modules meer mogelijkheden
bieden om de diepte in te gaan, iets wat essentieel is voor een
wetenschappelijke studie.

Naast de herindeling van het studieprogramma is ook de indeling
van het collegejaar enigszins aangepast. Minder verschillende
modules betekent minder tentamens, zodat er meer ‘rust en
ruimte’ komt in en rondom de tentamenwerken. Samen met en-
kele andere ingrepen wordt het zo ook mogelijk om een ‘echte’
kerstvakantie in te plannen. Uiteraard waren studenten tussen

de kerstdagen en oud en nieuw altijd al vrij, maar tentamens
volgden daar soms zo kort op, dat er van vakantie niet altijd veel
kwam. Dat wordt nu anders.

Vernieuwd studieprogramma

De andere onderwijsinstellingen die meedoen aan ‘Een Slimmer

Collegejaar’ werken elk aan hun eigen pilot. Sommige van die pi-

lots vertonen gelijkenis met waar de TUA mee bezig is, terwijl er

ook zijn met een heel andere insteek. Eén- of tweemaal per jaar is

er een landelijke bijeenkomst van het project, waarin ervaringen
uitgewisseld worden.

‘Over het algemeen zijn
onze studenten al erg
tevreden over hun studie
aan de TUA, maar waar
we verbeteren kunnen,
doen we dat graag'

Inmiddels zijn aan de TUA de eerstejaarsstu-
denten gestart met het vernieuwde studie-
programma. We houden uiteraard goed in de
gaten of het hen brengt wat we ervan verwach-
ten. Daarnaast werken de SCJ-commissie en de
vakgroepen momenteel aan de afronding van
het aangepaste programma van het tweede en
derde studiejaar. Het is de bedoeling om dat de
komende jaren in te voeren.

We hopen dat het project ‘Een Slimmer Collegejaar’ gaat zorgen
voor minder werkdruk en daardoor voor (nog) meer werkvreugde
bij de studenten. Over het algemeen zijn zij al erg tevreden over
hun studie aan de TUA, maar waar we verbeteren kunnen, doen
we dat graag. Met als uiteindelijke doel om onze studenten zo
goed mogelijk toe te rusten voor een dienst in Gods Koninkrijk.

Dr. H. de Waard,
universitair docent Oude Testament en lid van de SCJ-commissie
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Collegezaal
boven aula

De laatste twee jaar schreven
zich uitzonderlijk veel nieuwe
studenten in voor een studie
theologie. Om al die studenten
te kunnen huisvesten, was het
nodig om een bestaande
collegezaal te vergroten. Dat is
gelukt in de ruimte boven

de aula.

Inauguratie prof. dr. A. van den Os

Per 1 september 2025 is dr. A. van den Os benoemd tot hoogleraar Nieuwe Testament. Als universitair
hoofddocent Nieuwe Testamentheeft hij voldaan aan de eisen van de tenure track, zoals die conform
het besluit in de Generale Synode van 2023 zijn afgesproken. De inauguratie zal plaatsvinden op
D.V. 27 februari 2026 om 15.00 uur. De titel van de inaugurele rede is 'Kleine groep, grote kennis.
De relatie tussen verkiezing en kennis in het vroege Jodendom en het Mattelisevangelie'.
Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom!

Themadagen over ‘Wandelen met God’

‘Wandelen met God'. Dat was het thema
van de jaarlijkse integratiecolleges, die we
op 6 en 7 november hielden in de prachtige
Victorkerk. De naam zegt het al: er werd
volop geintegreerd! Studenten van alle
jaren samen volgden een programma

met colleges vanuit diverse theologische
disciplines.

De docenten hadden het over een aanbiddend
leven, Luthers visie op het leven als wandelen
met God, wandelen met God in de dage-
lijkse liturgie, wandelen met God in het
Oude Testament, christelijke levenswandel
bij Bach, morele oordeelsvorming als zoeken
naar de weg en levensecht geloven in een
postchistelijke tijd.

En gelukkig, er werd naast heel veel geluisterd
ook gegeten, gedronken, gekletst, gelachen,
nagepraat en... misschien ook wel gewandeld...




Geslaagden

Op 25 augustus 2025 is de
deeltijdmaster Herbronning
Gereformeerde Theologie met
goed gevolg afgerond door:

Deze studenten ontvingen op 3 september 2025 hun bul. Van boven

e W. (Willem) Elsinga. Zijn
scriptie had als titel ‘De organ-
isatie van de Christelijke Gere-
formeerde Kerken vanuit het
perspectief van ouderlingen'.

naar beneden en van links naar rechts: Willem Elsinga (Master Her-

bronning Gereformeerde Theologie (HGT)), Marco de Lijster (Bachelor
Theologie (BT)), Paul van der Wiel (BT), Luuk Regterschot (BT), Auke
Kieviet (BT), Bennie Polinder (HGT), Jander van Ettekoven (BT), Eelkje
van der Veer (HGT), Rachel Quist (HGT), Jan Martijn Prins (BT), Linde
Bekenkamp (BT), Anna Molenaar-Dek (BT), Gerrald Bronkhorst (BT),
Tiemen van Kooten (BT), Arnoud Koopman (BT) en Twan Rebel (BT).

Even voorstellen

Op 1 september2025 slaagde J. A.
(Jaap-Bram) Hannessen voor het

proponents-examen. Hiermee heeft

hij preekconsent verkregen in de
Christelijke Gereformeerde Kerken.
We stellen hem hieronder kort

aan u voor:

Naam:

Geboortedatum:

Kerkelijke thuisgemeente:
Hoofdvak:

Verwachte afstudeerdatum:

Jaap-Bram Hannessen
6 mei 2001

CGK Ichthus Nunspeet
Vroege Kerk

Zomer 2027

Aansprekende uitspraak van een theoloog:

'Wo das Kreuz Christi ins Herz kommt, findet sich leicht fur
alles Ubrige Rat.’ ("Waar het kruis van Christus het hart bereikt,
vindt men gemakkelijk raad voor al het andere.")
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* K.M. (Karen) van de Munt.
Haar scriptie had als titel ‘Beeld
van God. Een vergelijkend
onderzoek van Bijbelse grafische
afbeeldingen met een intertek-
stuele exegese van Kolossenzen
1,15-20'. Karen ontving het
predicaat ‘cum laude'.

e B.J. (Bennie) Polinder. Zijn
scriptie had als titel ‘Als het licht
aangaat. Een onderzoek naar
dagopeningen en christelijke
identiteit in een pluriforme scho-
olomgeving'.

e C.R. (Rachel) Quist. Haar
scriptie had als titel ‘Thomas
van Aquino over de hoop als
christelijke deugd en implicaties
van Thomas' visie voor christeli-
jke opvoeders'. Rachel ontving
het predicaat ‘cum laude'.

e E.E. (Eelkje) van der Veer.
Haar scriptie had als titel ‘In het
licht van verlangen. Een onder-
zoek naar de ervaringen van
vrouwen binnen de Christelijke
Gereformeerde kerken met be-
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trekking tot hun positie in

de kerk en of er in de manier
waarop zij hiermee omgaan
sporen te vinden zijn van
ordening van verlangens door
middel van gebed en ascese
(Sarah Coakley)'.

Op 6 oktober 2025 werd de
Master Theologie met goed
gevolg afgerond door E.H.
(Evert) van Wolfswinkel. Zijn
scriptie had als titel ‘Gods eed
in Hebreeén. Een onderzoek
naar de betekenis van Gods
spreken door de eed in Hebreeén
tegen de achtergrond van het
Oude Testament'. Evert ontving
het predicaat ‘cum laude'.

De Bachelor Theologie werd
de afgelopen periode afgrond
door Linde Bekenkamp, Gerrald
Bronkhorst, Anna Molenaar-Dek,
Jander van Ettekoven, Auke
Kieviet, Arnoud Koopman, Tiemen
van Kooten, Marco de Lijster,
Niels Potappel, Jan Martijn Prins,
Twan Rebel, Luuk Regterschot
en Paul van der Wiel.

Gepromoveerd

Op 8 september 2025 is S. Joo gepromoveerd. Zijn proefschrift
had als titel ‘The Doctrine of Atonement of Calvin and Turretin
From Their Trinitarian Perspective'.

S. Joo ontvangt de doctorsbul uit handen van zijn promotor,
prof. dr. H.J. Selderhuis.



STUDENTENLEVEN

De boekenkeus van... Jack Beaujon

C.5. Lewis

Onversneden

christendom

In de vorige TUA Connect besprak Daniel Janssen een van mijn lievelingsboeken:
‘Orthodoxie’ van Gilbert Keith Chesterton. Deze keer wil ik graag een ander boek onder de
aandacht brengen — minstens zo prikkelend, even toegankelijk, en geschreven door iemand
die zich liet inspireren door diezelfde Chesterton. U heeft er vast weleens van gehoord:
‘Onversneden christendom’ van C.S. Lewis. Een boek dat je aan het denken zet.

Opmerkelijk genoeg was het oorspronkelijk helemaal geen boek. Het
begon als een serie radiotoespraken, bedoeld om gewone mensen
tijdens de Tweede Wereldoorlog te bemoedigen en te wijzen op wat
echt van waarde is. Pas later zette Lewis zijn woorden op papier.

Ik probeer in deze rubriek iets van de kern van het boek te schetsen,
maar vooral om u te prikkelen het zelf te gaan lezen. Want ik weet
zeker: u zult er iets in ontdekken wat blijft haken.

Wie de Bijbel kent, zal niet verbaasd zijn over de tijd waarin wij
leven. De wereld is niet zoals zij bedoeld is. Oorlog, misleiding,
vervolging, geloofsafval — de woorden van de Heere Jezus in
Matthels 24 lijken voor vandaag te zijn geschreven. En toch: juist
in deze wereld mogen wij getuigen van Gods Koninkrijk. Getuigen
van Zijn trouw en liefde, midden in een werkelijkheid die soms het
tegenovergestelde laat zien. Dat is niet eenvoudig. Want als de
wereld in verwarring is, kunnen wijzelf ook de draad kwijtraken.
Wat betekent het dan, concreet, om christen te zijn? Wat kenmerkt
de Kerk eigenlijk? En wat is de kern van ons geloof?

Dat zijn geen vragen voor theologen alleen. Ze raken ons allemaal
— in de kerkbank, aan de keukentafel, in de collegezaal. Wat is écht
nodig om te geloven? Wat hoort tot de basis van het christelijk leven,
en wat is vooral kennis voor de academie? Hoe maken we de stap
van goede bedoelingen naar daadwerkelijk leven in dienst van God
en onze naaste?

Juist zulke vragen brengen ons terug bij de kern van ons geloof:
eerlijk zijn over de gebrokenheid van onszelf en van de wereld, en in
die werkelijkheid oprecht zoeken naar waarheid. Dat is wat onze tijd

nodig heeft. En daar, in die zoektocht, ontmoeten we onze Schepper
opnieuw — om Hem te bewonderen, te loven en lief te hebben.

Geloof is immers geen theorie over Christus, maar een relatie met
Hem. Toch lijkt dat soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want
wie om zich heen kijkt naar de wereldwijde Kerk, ziet weinig van
de eenheid waarvoor Christus bad. En dan dringt de vraag zich op:
wat geloven wij eigenlijk? De Kerk van alle tijden en plaatsen
antwoordt met de oude geloofsbelijdenis: ‘Wij geloven in God de
Vader, Schepper van hemel en aarde; in Jezus Christus, Zijn Zoon,
onze Verlosser; en in de Heilige Geest, die levend maakt.’

Door Christus ontvangen wij vergeving, richting en hoop — zelfs te
midden van chaos. Maar geloven is nooit alleen iets om te beamen;
het is iets om te doen. Geloof vormt zich niet alleen in kennis, maar
vooral in gehoorzaamheid — in liefde, rechtvaardigheid en nederigheid.
Ons dagelijks leven is de plaats waar geloof zichtbaar wordt en
wordt beproefd. Zoals C.S. Lewis het zegt: ‘Het christelijk leven is
een voortdurende oefening in innerlijke vernieuwing, gedragen door
gemeenschap, door de Kerk als lichaam van Christus.’

Precies daar — in die spanning tussen weten en doen, tussen genade
en groei — raakt Lewis ons nog altijd. Onversneden christendom

is wat mij betreft een tijdloze klassieker. Een boek dat elke christen
in zijn geestelijke rugzak zou moeten hebben. Mocht u dus na de
aanschaf van Orthodoxie van Chesterton nog wat over hebben
— gun uzelf dan ook Onversneden christendom.

Jack Beaujon, bachelorstudent

"



VAN DE BESTUURDER

Als je het maar nalaat...!

Alles wat we hebben, is van God gekregen (Psalm 24:1 / 1 Kronieken
29:11 en 12). We kunnen en mogen dat ook weer aan Hem terug-
geven. Wekelijks doen we dat als we onze bijdrage geven in de
collecten. Maar het is ook mogelijk iets na te laten voor het werk
in Gods Koninkrijk door middel van een nalatenschap.

In deze Connect vragen we daarom uw aandacht voor nalaten.
En dan niet nalaten in de betekenis van ‘iets niet doen’, maar
nalaten in de betekenis van ‘na-laten’. Zoals voetstappen in het
zand gedrukt iets na-laten van je aanwezigheid, zo is het mogelijk
om ook iets na te laten, iets door te geven, aan een volgende
generatie. Dat kan op veel manieren: via opvoeding, onderwijs,
overdracht. Maar na-laten kan ook financieel. Door (een deel
van) uw erfenis na te laten.

Ik realiseer me: nadenken over hoe je je bezit nalaat na je overlijden,
is niet iets wat je dagelijks doet. Het confronteert je immers met
je eigen kwetsbaarheid en je eigen tijdelijkheid. Die kwetsbaarheid
en tijdelijkheid dwingen ons overigens op andere gebieden wel
tot het nadenken over situaties die niet fijn zijn om over na te
denken. Wat als ik ziek word? Wat als mijn huis in brand vliegt?

Wat als ik overlijd? Voor al die situaties hebben we de tijd genomen
om onze verzekeringen af te sluiten. Zou het dan niet goed zijn
om ook de tijd te nemen om stil te staan bij de vraag: ‘wat gebeurt
er met mijn nalatenschap als ik overlijd?’

Wilt u, als u daarbij stilstaat, ook aan het werk van de TUA denken?
Uw nalatenschap maakt het ons mogelijk om overwegend jonge
mensen op te leiden voor een plek in Gods Koninkrijk. Als predikant
in de (Christelijke Gereformeerde) Kerken, als kerkelijk werker,
pastoraal medewerker of als Bijbelvertaler. Aan de TUA worden
ze met de Bijbel in de hand gevormd voor hun taak en roeping.
Uw nalatenschap maakt het ons ook mogelijk om (meer) onder-
zoek te doen in en naar de bronnen van de
gereformeerde theologie en biedt ons de
mogelijkheid om dienstbaar te zijn aan kerk
en samenleving. Zodat wij als opleiding zelf
ook iets na-laten...

A.J. (Arjan) Dorst MSc,
voorzitter College van Bestuur

Donateurs van de TUA-bibliotheek, bedankt!

Herkent u deze nog: de collectebusjes van de Vrouwenactie Biblio-
theek Theologische Universiteit (BTU)? Of het logo van de BTU?

Ruim vijftig jaar heeft dit zogenoemde Vrouwencomité in heel
het land geld opgehaald voor de bibliotheek, die zo heeft kunnen
groeien tot een volwaardige universitaire bibliotheek. Sinds dit
vrouwencomité in 2013 gestopt is met inzamelen, zijn er trouwe
donateurs die de bibliotheek ondersteunen met giften voor het
onderhoud van bibliotheeksystemen, de aankoop van boeken,
licenties van databases, en misschien wel het belangrijkste: de
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dienstverlening aan studenten, onderzoekers en docenten. Ook zijn
er diaconieén die de bibliotheek van de TUA op het collecterooster
hebben staan. Al deze donateurs zeggen wij hartelijk dank!

Tegelijk willen we een oproep doen: meld u aan voor een maandelijkse
of jaarlijkse gift voor de TUA-bibliotheek!

We willen ons meer gaan inzetten voor het online beschikbaar stellen
van publicaties. Het digitaal beschikbaar stellen van een boek is
voor de bibliotheek vaak veel duurder dan voor een particulier.
Dat brengt dus extra kosten met zich mee. Daarom vragen wij uw
steun voor de bibliotheek om (digitaal) boeken en andere publicaties
beschikbaar te kunnen blijven stellen aan onderzoekers, docenten,
studenten en andere gebruikers van de bibliotheek.

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer

NL 45 INGB 0000 9257 54 t.n.v Bibliotheek
Theologische Universiteit CGK te Apeldoorn

Hartelijk dank!

Mw. N. (Niké) van der Mijden-Groenendijk,
bibliothecaris




Nalaten aan de TUA

Laat de gereformeerde
theologie voortleven

Door de TUA op te nemen in uw testament,
versterkt u de gereformeerde theologie. Uw
nalatenschap draagt bij aan de toekomst van onze
opleiding. Zo kunt u tot zegen zijn voor een nieuwe
generatie theologen en dus ook voor de kerk van de
toekomst. leder bedrag, groot of klein, helpt!

Meer informatie of persoonlijk contact? Vraag
vrijblijvend naar de mogelijkheden. U kunt mij
rechtstreeks bellen op 06-51349076
of ga naar tua.nl/nalaten

Arjan Dorst
Bestuurder TUA



Dag meelopen op de TUA?

Denk je erover na of een studie theologie iets voor je is? Heb je
besloten theologie te gaan studeren maar weet je nog niet waar?
Ben je gewoon nieuwsgierig naar hoe het er aan onze universiteit
aan toegaat? Of wil je eerst wat meer informatie en duidelijkheid
voordat je je bij ons inschrijft?

Dan ben je welkom om vrijblijvend een dag mee te komen lopen
met de colleges. Je kunt dan zien wat het onderwijs aan de TUA
inhoudt, hoe het gegeven wordt en waar de accenten liggen. Je
kunt de sfeer komen proeven en kennismaken met studenten en
hoogleraren. Er is voldoende gelegenheid en ruimte om je vragen
te stellen en/of te spreken met de studieadviseur.

Een dag als gast de colleges volgen, kan op maandagen dinsdagen
en donderdagen in de collegeperioden (voor de master Herbronning
Gereformeerde Theologie op woensdagen). Reken op een dag van
09.00 uur tot in de loop van de middag.

Heb je er zin in gekregen? Meld je aan op www.tua.nl!
Van harte welkom!
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Uit het Groene Hart

Drukkerij Holland levert ook drukwerk met een groen
duurzaamheidspaspoort. In samenwerking met
waardewenders is papier en drukwerk verkrijgbaar
met bermgrasvezels. Een Nederlands product uit het
Hollands Groene Hart. Waardeloze resten worden
weer grondstoffen voor nieuwe producten, zoals
papier. Geef je eigen duurzame imago een krachtige
impuls en informeer naar de mogelijkheden.

Mail ons over drukwerk: info@drukkerijholland.nl
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Meer over vezels, circulaire aanpak en papier:
www.waardewenders.nl
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over kwaad en zonde in verband
met de schepping. Hun posities
worden in verband gebracht met
de manier waarop verschillende
theologen ten tijde van het Derde
Rijk enthousiast korte lijnen trok-
ken om het nationaalsocialisme
van een christelijke goedkeuring te
voorzien. Zij konden rechtstreeks
uit de gebeurtenissen aflezen wat
God wilde in hun dagen. lwand en
Bonhoeffer gaan een andere weg,
waarbij de concentratie op Gods
Woord beslissend is. In het licht
van wat God zegt, gaat de werke-
lijkheid voor ons open.

A.van den Os, ' “Wat heeft het
gelezene ons nu te zeggen?"

Een nieuwtestamentische respons
op Van Woudenberg', Kerk en
Theologie 76/2 (2025), 177-192.

Dit artikel gaat in debat met het
recente boek van René van
Woudenberg over de epistemo-
logie van lezen. Van Woudenberg
vraagt allereerst terecht aandacht
voor epistemologie en betekenis
bij Bijbelwetenschappers. Dit arti-
kel toont echter, gebruikmakend
van het citaat uit Deuteronomium
25:4 in 1 Korinthe 9:9, dat er
spanning is tussen de benadering
en visie van Van Woudenberg en
het gebruik van het Oude Testa-
ment door het Nieuwe Testament.
Tot slot wordt aandacht gevraagd
voor de noties van geschiedenis
en zonde in het denken van Van
Woudenberg en zijn visie op we-
tenschap.

Wbk S
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A. van den Os, ‘The Avenging
God. The Motif of Vengeance in
Pauline Ethics', Unio cum Christo
11/1 (2025), 18-33.

Dit artikel vraagt aandacht voor de
notie van wraak in Paulus’ spreken
over ethiek. Allereerst is wraak bij
Paulus verbonden met noties van
recht, eer, reciprociteit, reinheid

en eschatologie. Ten tweede ge-
bruikt Paulus Gods wraak op twee
manieren. In lijn met Leviticus
26:25 is de wraak van God waar-
schuwend: God tolereert geen
grensoverschrijdend en goddeloos
gedrag. Daarnaast gebruikt Paulus
de wraak van God pastoraal, als
troost en verzekering van Gods
zorg voor vervolgden, zoals Deu-
teronomium 32:35 dat ook doet.

H.G.L. Peels, Jeremiah 46-51
(Leuven: Peeters, 2024),
9789042953611,

XXXVIII + 556 p., € 105,-.

Deze exegetische studie over Jere-
mia 46-51, die in het Nederlands
verscheen onder de titel Storm
over de wereld (Utrecht: Kokboe-
kencentrum, 2023), is nu voor

een breed academisch publiek in
Engelse vertaling gepubliceerd en
opgenomen in de internationale
reeks Historical Commentary on
the Old Testament (Leuven: Uitge-
verij Peeters, 2025). Dit boek biedt
een taalkundige, literaire en histo-
rische analyse van de volkenprofe-
tieén in het boek Jeremia, met een
theologische evaluatie van deze
notoir ingewikkelde teksten. In de
uitgebreide inleiding wordt een
overzicht geboden van het voor-
gaande onderzoek, en met name
aandacht geboden aan de verschil-
len tussen de Hebreeuwse en de
Griekse tekst van Jeremia.

M.A. van Willigen, ‘The Different
Uses of the Term lMNappnoia by

John Chrysostom in the Corpus
Paulinum’, Journal of Early Christian
History 14/3 (2024), 40-60.

Dit artikel onderzoekt hoe Paulus
en Johannes Chrysostomus het
begrip mappnata (vrijmoedigheid)
gebruiken. Aan de hand van ver-
schillende Paulusbrieven en Chry-
sostomus' preken laat de auteur
zien hoe het begrip uiteenvalt in
diverse nuances, zoals vrijmoedig-
heid, vertrouwen, geloofszekerheid,
moed om het evangelie te verkon-
digen en vertrouwen op de dag
des oordeels. De praktische stijl van
Chrysostomus verbindt deze bete-
kenissen met het dagelijks geloofs-
leven van gelovigen. Het artikel is
mede geinspireerd door Gerhardus
Bartelinks werk uit 1997: Die par-
rhesia des Menschen vor Gott bei
Johannes Chrysostomus.

M.A. van Willigen, ‘Ambrosius als
Kirchenlehrer: Dichter, Prediger und
Politiker', in: Mariano Delgado en
Volker Leppin (red.), Kirchenlehrer
und Kirchenlehrerinnen, Entstehung,
Wandel, Bedeutung. Studien zur
Christlichen Religions- und Kultur-
geschichte 34 (Bazel/Berlijn: Schwa-
be Verlag/ Kohlhammer, 2025),
9783796553233, 573 p., € 88,-.

In deze studie wordt een overzicht
geboden van kerkleraren en
kerkleraressen. Na een grondige
inleiding door verschillende
auteurs volgt een bespreking
van de Vroegchristelijke auteurs:
Irenaeus, Athanasius, de Griekse
en Latijnse kerkvaders, gevolgd
door Johannes Chrysostomus,
Johannes Damascenus en mid-
deleeuwse auteurs als Thomas
van Aquino, Albertus Magnus en
Bonaventura. Na hoofdstukken
over de reformatie, met bijdragen
over Luther en Calvijn van Ingo
Klitzsch en Peter Opitz volgt een
bijdrage over Petrus Canisius en
naast vele andere bijdragen een
bijdrage van de redacteur van
dit boek, Mariano Delgado, over
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Teresa van Avila en Johannes vom
Kreuz, alsook van de mederedac-
teur, Volker Leppin, over Hildegard
van Bingen. Het boek sluit af

met bijdragen over o.m. Dorothe
Soelle. In deze bijzondere uitgave
is het hoofdstuk over Ambrosius
geschreven door Marten van Wil-
ligen, die Ambrosius vanuit drie
perspectieven belicht: als prediker,
politicus en poéet.

M.A. van Willigen, ‘Ambrose as
preacher’, in: Nicolas Anders e.a.
(red.), Preaching the Christian Life
and Faith. Communication of Re-
ligious Education in Late Antique
Latin Sermons. Studies in Educa-
tion and Religion in Ancient and
Pre-Modern History in the Me-
diterranean and Its Environs, 25
(Tubingen: Mohr Siebeck, 2025),
9783161642326, 350 p., € 99,-.

Dit hoofdstuk gaat met name in op
de vraag wat Ambrosius onder een
goede preek verstond en of we zijn
preken nog kunnen traceren in de
zogenaamde Bijbelcommentaren.

W.A. Zondag e.a., ‘De mug en het
kanon. Kritische kanttekeningen
bij het conceptvoorstel Toezicht
informeel onderwijs', Nederlands
Juristenblad 7 (2025).

Het conceptwetsvoorstel Toezicht
informeel onderwijs heeft ingrij-
pende gevolgen voor religieus en
niet-regulier onderwijs. De auteurs
stellen op juridische gronden dat
het voorstel ondeugdelijk is, omdat
het de verhouding tussen over-
heid en samenleving fundamenteel
en ongerechtvaardigd wijzigt. De
noodzakelijke balans tussen over-
heidsbemoeienis en maatschappe-
lijke vrijheid raakt daarmee zoek.
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Ds. J.L. de Jong:
‘Ik dien als geestelijk verzorger de Heere met blijdschap’

OUD-STUDENT

Na 22 jaar gemeentepredikant te zijn geweest, maakte ds. Jacob de Jong (53) de overstap naar een functie als
geestelijk verzorger in de ouderenzorg en bij een hospice. Daar heeft hij geen moment spijt van gehad.

Toen De Jong in 2000 afstudeerde
aan de TUA, liet een beroep
niet lang op zich wachten.

In 2001 werd hij bevestigd

als predikant in de CGK van
Nieuw-Vennep. De gemeentes
van Bunschoten-Spakenburg en
Soest volgden in de jaren daar-
na, waarbij hij de deeltijdfunctie
in CGK Soest combineerde met
het werk als pastor en catecheet
in Nunspeet. Ook werkte hij
een halfjaar in het onderwijs.

Op het lijf geschreven

Het werk in de gemeente lag hem,
maar toch dacht hij na over de
vraag hoe Gods weg in zijn werk
en ambt verder zou lopen. Toen
de Katwijkse ouderenzorgorgani-
satie DSV begin 2023 een gees-
telijk verzorger zocht, liet deze
vacature De Jong niet los. De
voorkeur ging uit naar een be-
vestigd predikant uit een van de
kerken die deel uitmaken van de
identiteitsraad van deze organisa-
tie. De Jong paste precies in dat
plaatje. Na en aantal gesprekken
maakte hij de keus om dit werk
in ieder geval voor een aantal jaar
te gaan doen. ‘Daar heb ik tot
op heden geen moment spijt van
gehad. Ik dien nu op deze plek

de Heere met blijdschap.’

Veel van het werk dat ds. De
Jong doet, bestaat uit ster-
vensbegeleiding en de onder-
steuning van naasten bij dat
proces. ‘Dit vraagt om aanvoe-
lingsvermogen en capaciteiten
om in diverse situaties met
veel verschillende mensen om
te kunnen gaan. Het is telkens
weer zoeken naar de juiste be-
naderingswijze om iemand te
bereiken. ledereen neemt zijn
of haar eigen achtergrond mee.
Vaak zijn er ook lichamelijke en
cognitieve beperkingen. In alle
verschillende situaties probeer
ik nabij te zijn met het Woord
of een lied en soms alleen maar
door er te zijn. Dat past mij
goed’, vertelt De Jong.

Voor De Jong is het belang-
rijk dat hij bij een zorginstel-
ling werkt die een christelijke
identiteit heeft. ‘Als predikant
ga ik voor in diensten op vrij-
dagavond. Daar zitten ook
avondmaalsdiensten bij, waarbij
ambtsdragers aanwezig zijn uit
de kerken die deel uitmaken
van de identiteitsraad. Belang-
rijk voor mij was ook dat DSV
zocht naar een predikant die

oog heeft voor de collega's

in de zorg. Ik werk veelal met
oudere mensen, maar heb ook
veel jonge collega’s. Vanwege
personeelstekorten zijn niet

alle zorgcollega's christelijk. Dat
vraagt om gesprek en toerusting
door de geestelijk verzorger.’

Ondertussen heeft De Jong met
deze collega’s en met familie van
de zorgcliénten veel gesprekken
over ethische en identiteitsge-
voelige onderwerpen. ‘Dat ligt
op het grensvlak van kerk en
samenleving. Voor mij is bij alles
de Bijbel en de gereformeerde
belijdenis uitgangspunt voor
mijn werk. De doelgroep waar-
voor ik werk, is breder dan de
doelgroep in de gemeente. De
manier waarop je met mensen
omgaat, is ook anders dan als
gemeentepredikant. Ik voel mij
gewoon een collega in de zorg,
die alleen niet met pillen of hulp-
middelen komt, maar met het
Woord. De meeste mensen
noemen mij gewoon “dominee”,
ook wanneer ze zelf niet bij een
kerk horen.’

Geestelijke nood
Toen De Jong op de TUA stu-

Paspoort

Naam:

Woonplaats:
Geboortedatum:
Burgerlijke staat:
Studietijd aan de TUA:
Afstudeerscriptie:

Soest

25 november 1972

Gehuwd, vader, opa

1993-2000

Homiletiek, analyse van de prediking

deerde, was de opleiding in zijn
ervaring vooral gericht op het
opleiden van predikanten. 'Op
de TUA heb ik vooral de Bijbel
goed leren lezen met het oog
op de verkondiging. Met veel
genoegen denk ik terug aan mijn
opleiding. Het heeft me veel
gebracht. Maar ik denk dat ik de
vaardigheden die nodig zijn voor
de functie van geestelijk verzor-
ger meer heb aangeleerd in de
praktijk van 22 jaar predikant-
schap dan aan de TUA.'

Toch kijkt hij ‘bijzonder goed’
terug op de tijd van zijn studie.
'Afkomstig uit het smaldeel van
de CGK dat zichzelf onbekom-
merd rekende tot Bewaar het
Pand, ben ik via de TUA in
aanraking gekomen met de
volle breedte van deze kerken.
Ik leerde de dingen te toetsen
aan Schrift en belijdenis en
kreeg meer oog voor de geeste-
lijke nood in het geheel van de
samenleving dan ik daarvoor
had. Vanaf het begin van mijn
predikantschap heb ik dan ook
altijd graag met het Woord
midden in de samenleving willen
staan. In mijn huidige werk doe
ik dat meer dan ooit.’

Jacob de Jong

van Bernardus Smytegelt

Beroep:

Geestelijk verzorger / Predikant

Theologie studeren? Dagje meelopen? Kijk op tua.nl




